Haags boek over Colombia na burgeroer\tg

Daders en slachtoffers moeten
het samen proberen te rooien

Karin Anema kiest geen partij in haar
boek'De wet van de stilte, Reis door
Colombia’. Duidelijk wordt wel dat het
verleden verzwegen dient te worden,
wil je na de burgeroorlog in dat land
nog een toekomst hebben.

Door Jan-Hendrik Bakker

ederland heeft 21]n tulpen en
klompen, Colombia zijn cocaplant
en de FARC. Als u dit geen gepaste
vergelijking vindt dan heeft u in
zekere zin gelijk, maar realistisch
is ze wel. Sinds er in het Latijns-Amerikaanse
land een vorm van vrede heerst - dat wil zeg-
gen sinds de FARC de wapens grotendeels heeft
neergelegd - verkeert het land in een fase van
moeizame wederopbouw. Een van de belang-
rijkste nieuwe bronnen van inkomsten is het
toerisme en dat is gefascineerd van de cocaine-
handel en de drugsmaffia, maar ook van de nog
altijd met romantiek omgeven guerrilla-orga-
nisatie FARC, die vijftig jaar lang strijd voerde
voor de rechten van de arme bevolking.

Karin Anema is een Haagse reisjournaliste en
schrijfster van documentaireboeken. Ze schreef
al eerder over Zuid-Amerika, maar ook over de
Lappen, over het leven op de binnenvaart en
hoe het is om met psychoses te moeten leven.
Het boek dat nu is verschenen over Colombia

achtoffersc‘l’rap en
:deahsme kunnen ook
de kleur aannemen van
misdaad en zelfverrijl <mg,
en omgekeerd

is waarschijnlijk haar meest ondernemende en

gedurfde project geweest. Het boek dat het ople-
verde, is een complex en bij tijden verbijsterend

verslag van wat burgeroorlog met mensen doet
en wat ervoor nodig is om terug te kunnen ke-
ren naar een min of meer normale samenleving.
Die terugkeer zal in Colombia nog heel lang op
zich laten wachten overigens. Dat is zeker.

‘Motorfiets .

Anema vertelt in haar nawoord maar heel ter-
loops hoe ze in Colombia terechtkwam. Het
was een kwestie van sluimerende fascinatie die
zij op een gegeven moment de vrije loop laat,
zo blijkt. De vredesregeling tussen de FARC

en de regering is de directe aanleiding, maar er
.zal meer hebben gespeeld. Over haar motieven
heeft Anema het verder niet in dit boek. Ze is
het type schrijver dat voluit gaat voor haar on-
derwerp en zich daar geheel in verliest. Het land
doorkruisend achter op motorfietstaxi’s, soms

~teit,benjedan.
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Tanja Numeuer
In deze sociale jungle zoekt Anema haar ge-
sprekpartners bezoekt grote steden als Bogota
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se bevolklng te pellen Ze komt ook g
van Tanja Nijmeijer en merkt dat deze Hol-
landse guerrillastrijdster de status heeft van een
vrouwelijke Che Guevara. Ze trekt langdurig op
met gewezen leden van de paramilitairen, ge-
deserteerde FARC-rebellen, commandanten en

boeren. Ze laat hen vooral praten en noteert hun |

verhalen. Wat het bijvoorbeeld betekentomna |
dertigjaar ongewapend door het leven temoe: |

ten; naakten kwetsbaar beroofd van ]e 1dent1-

Ze vertelt over de para’s die gewend
schuldige boeren te doden om daarme
op te strijken voor gedode guerrillero’s. Over .
de verkrachtingen als effectief oorlogswapen,
want de kinderen die uit deze verkrachtingen
geboren werden, splijten de gemeenschap, en
hun moeders hebben al evenzeer levenslang.
Over de perverse exploitatie van edzugscnml- o
naliteit als toeristische attractie schrijft ze ook.
In Medellin is een drukbezochte Pablo Escobar-
route. Toeristen komen eropaf als betrof het de
Zuid-Amerikaanse Robin Hood.

Geen partij
- Anema kiest in dit boek geen partij. Dat gaat haar
heel natuurlijk af, omdat ze zich op het standpunt
stelt van de journalist-documentairemaker die
wil weten wat er leeft, hoe mensen de nu hopelijk
- voorbije burgeroorlog ervaren (hebben). Zonder
krampachtlg ob)ectxef te worden, laat ze men dat
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zo blijkt. De vredesregeling tussen de FARC

en de regering is de directe aanleiding, maar er
zal meer hebben gespeeld. Over haar motieven
heeft Anema het verder niet in dit boek. Ze is
het type schrijver dat voluit gaat voor haar on-
derwerp en zich daar geheel in verliest. Het land
doorkruisend achter op motorfietstaxi’s, soms
in een Kklein vliegtuigje of in de bus, probeert
zeeenbeeld tekrijgenvan 5 :

wat tientallen jaren geweld,
terroristische moordpartijen
en drugscriminaliteit in de
harten van een bevolking
aanrichten.

Nederlanders hebben daar
geen idee van. Dat is wel het
eerste wat je begrijpt uit ‘De
wet van de stilte’. De titel
van Anema’s documentaire
geeft aan dat het verleden
verzwegen dient te worden
wil je in Colombia nog een
toekomst hebben. De wreed-
heden en het onrecht, die
overal en door alle partijen
begaan zijn, hebben won-
den geslagen die elk moment
weer kunnen opensprin-
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Geen partij

. Anema kiest in dit boek geen partij. Dat gaat haar

heel natuurlijk af, omdat ze zich op het standpunt
stelt van de journalist-documentairemaker die
wil weten wat er leeft, hoe mensen de nu hopelijk
voorbije burgeroorlog ervaren (hebben). Zonder
krampachtig objectief te worden, laat ze zien dat
slachtofferschap en idealisme ook de kleur kun-
nen aannemen van misdaaden
elfverrijking, en omgekeerd.
Ovet de historische wortels van
e burgeroorlog laat ze even-
wel een inheemse manaanhet
woord, die uitlegt dat de ellende
egonnen is zoals overal in dit
oort conflicten: een bevoor-
echte elite jaagt de arme bevol-
king van hun grond en eigent
ich deze toe om grote winsten
innen te halen. Zo ging hetin
. Europa na de middeleeuwen,
n Amerika en in de koloniale
wereld. Je hoopt dat er ooit een
ind aan komt.
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