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VOOR NIEUWS, zie BLOG



Reiziger, er is geen weg, slechts schuimsporen op de zee.Antonio Machado


Karin Anema verbindt je met de plekken waar je niet geweest bent.

	Een reportage over een bijzonder thema, met fraai beeld?
	Een inspirerende lezing? Ik verzorg lezingen voor heel verschillende doelgroepen. Ook interactief, online




	
	Moeite om uw persoonlijke verhaal aantrekkelijk op te schrijven? Of moeite met helder en aantrekkelijk formuleren? Neem contact op voor een cursus. Nu ook online cursussen.
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Karin Anema heeft tuin- en landschapsarchitectuur aan de Landbouwuniversiteit Wageningen gestudeerd. Sinds 1985 heeft zij haar eigen bureau voor journalistieke producties, workshops en fotografie. Zij schrijft over uiteenlopende onderwerpen, met name over cultuur, ontwikkelingssamenwerking, landbouw, natuur, milieu en gezondheidszorg. Ook staan op haar naam zeventien boeken, zowel fictie als literaire non-fictie. Daarover geeft zij inspirerende lezingen met beeld. Tenslotte schrijft zij documentaire boeken in opdracht van organisaties.

Inspiratie als schrijfster

Sinds haar debuut Mexicaanse sneeuw zijn er negen literaire non-fictie boeken van Karin Anema verschenen. Acht reisboeken en één boek over een man met een psychiatrisch verleden. Waar komt haar inspiratie vandaan? ” 
Opgevoed door ouders die beiden psycholoog waren, ben ik van jongs af aan geïnteresseerd in wat er in het hoofd van mensen omgaat. Input uit de literatuur, filosofie en maatschappelijk engagement heb ik als een spons opgezogen. En nog steeds. Zo heb ik een oog ontwikkeld voor “barsten” in mensen. Die boeien mij: ik wil ze begrijpen in de context. Deze interesse past naadloos bij mijn schrijverschapKarin Anema


Motivatie als reisjournalist

Karin Anema heeft een voorliefde voor reizen naar uithoeken van de wereld en om vreemde culturen te doorgronden. Tegelijkertijd reist ze met veel plezier naar Europese bestemmingen om ook daar verhalen over te schrijven. Hoe komt het dat zij steeds weer op reis gaat?


“Door het reizen ben ik veranderd. In wezen ben ik tussen de westerse cultuur en vreemde culturen in beland, waardoor ik weer opnieuw ga reizen, ik blijf onderweg. Ik ben niet meer helemaal Nederlander, ook al heb ik een gezin, ook al werk en leef ik hier. Binnenin zit ook iets anders: de landen waarin ik me heb verdiept om verhalen over te schrijven.”Karin Anema


Motivatie als spreekster en docent

Kennis delen vind ik essentieel. Het geven van lezingen en workshops ervaar ik als vervullend en verbindend. Karin Anema


	


					
	

			
 
			
	
		Over Karin Anema
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Nu in de boekhandel: Diepe Zakken - op fietssafari voor het goede doel

Jan Pronk: 'Een nietsontziend relaas over de zin en onzin van het najagen van goede doelen in verre landen'

 

Over haar voorgaande transmediale project 'De wet van de stilte - reis door Colombia':

Lees hier enkele recensies

Beluister de podcastserie - De wet van de stilte 

Luister naar het interview op radio 1

Bekijk de trailer

Sinds haar debuut Mexicaanse sneeuw in 2000, zijn er tien boeken van haar verschenen.


REISJOURNALIST
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Karin Anema heeft een voorliefde voor reizen naar uithoeken van de wereld en om vreemde culturen te doorgronden. Tegelijkertijd reist ze met veel plezier naar Europese bestemmingen om ook daar verhalen over te schrijven.


SPREEKSTER EN DOCENT
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Voor Karin Anema is het belangrijk om haar kennis te delen. Als spreekster. Maar ook als docent. Zij geniet ervan om te zien hoe graag mensen hun schrijven willen verbeteren. Taal is communicatie, maar ook veel miscommunicatie.


Reis mee met Karin
	
	
	


		
		Recente berichten

			
					Reportages over de regio Murcia, Corsica en Kroatië
									
	
					VR-workshop Vandaag koop ik alle kleuren
									
	
					12 dec Lezing over Ecuador in Museon Den Haag
									
	
					september, oktober, november, december: VR Workshops Vandaag koop ik alle kleuren
									
	
					19 september: Lezing over Boegwater – leven op de binnenvaart
									



					

		
Reactie van lezers en luisteraars op De wet van de stilte – reis door Colombia
NicoVoskamp: 'Ik vond het een sterk boek dat de onderhuidse spanning versus de ‘vrede’ in Colombia heel goed weergeeft.'

Maarten van de Berg: 'Inmiddels heb ik alle afleveringen van de podcast én je boek gelezen. Dankjewel voor al je helderheid, moeite, je doorzettingsvermogen, je grote betrokkenheid én je creativiteit om 'de wet van de stilte' in Colombia zo duidelijk naar voren te brengen.'

Assia Vermeulen: '...Ik ben zo'n leunstoelreiziger en een fan van Karin. Ze weet nieuwe werelden voor me te openen. Door haar oprechte belangstelling weet ze mensen te laten praten over wat hen bezighoudt.'

Casa Migrante: 'Het was een heel leuke avond en ik heb uw boek met veel belangstelling gelezen. Prachtige verhalen. Interessant zijn de verschillende optieken die tijdens de oorlog hebben gespeeld '


Karin van Vucht: 'Pakkend geschreven en ik krijg hierdoor een duidelijker beeld wat zich heeft afgespeeld en nog speelt in Colombia. Ik raad het iedereen aan om te lezen!'

'...Net naar de eerste podcast aflevering geluisterd: mooie aanvulling op je boek en de lezing!'

Nikoline van der Werff: 'Zojuist heb ik de twee podcasts beluisterd. Wat een ontmoetingen en wat een niet te bevatten leven hebben veel van je gesprekspartners. Wat zijn we ongelooflijk bevoorrecht te wonen in Nederland.'

Lezer op bol.com: 'Het zijn verhalen die je als leek nooit te horen krijgt. Je hoort alleen wat de media je vertelt. Dat maakt het boek nog interessanter. Als lezer ga je anders tegen de dingen aankijken. Het verhaal van deze mensen mag en moet gewoon verteld worden.'

Fien Speksnijder over de podcastserie: '...Hele boeiende aflevering Karin, je wordt steeds beter, op naar aflevering 4!!'



Leonie: '...Ga luisteren en lezen.'

 

 

 

 



	


		

	



	
		
			
				
					

				

			

		

	


 




















		
			
	